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Dag 1 11-08-2023 
 
 Deze dag stond in het teken om naar Terschelling te gaan. We hadden een lange reis voor 
de boeg. 
`s ochtends rond half 11 zijn we vertrokken met 3 deelnemers vanuit Arnhem om vervolgens 
nog 3 deelnemers op te halen in Zwolle.  
Eenmaal aangekomen in Harlingen deden we alvast wat boodschappen. 
Ook stond daar nog 1 deelnemer te wachten want die was zelf met de trein gekomen. 
We waren compleet en konden doorrijden om op de boot te gaan naar Terschelling. 
De boottocht duurde 2 uur en in die tijd konden we elkaar al wat leren kennen. 
Er werd heerlijke koffie en gebak gehaald om de vakantie al in te luiden. 
Voor iedereen was het een mooie overtocht en zagen ze hun ogen uit zoals; de 
reddingsboten, zeilschepen en ook waar ligt Terschelling eigenlijk.  
Na 2 uur konden we de bus weer in om van de boot af te rijden naar onze bestemming. 
We hadden een groot huis met een fijne woonkamer en eetgelegenheid. 
De begeleiders gingen met de huis baas even wat doornemen en voor dat ze het wisten was 
de bus al uit geladen met tassen en de boodschappen die we gehaald hadden. 
Ieder kon zijn eigen slaap plekje uitkiezen en had een fijne slaapkamer voor zich alleen. 
We aten deze dag wat makkelijks, een soepje met stokbrood en wat lekkers erop. 
In de avond gingen we al een beetje Terschelling verkennen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 2 12-08-2023 
 
We starten de dag relaxed op. Na het ontbijten gingen we de winkeltjes in om alvast wat 
kaarten of souvenirs te halen. 
Het regende `s ochtends wel alleen omdat we in de winkeltjes waren hadden we daar niet 
veel last van. 
`s middags was het heel mooi weer en zijn we naar Hoorn geweest waar dorpsfeest was daar 
konden we wat spelletjes doen zoals; ringsteken en over een boomstam te trekken met een 
touw om eigenlijks droog over te komen. 
Er was ook een kleine rommelmarkt waar je eventueel wat kon kopen. 
Na de leuke spelletjes gingen we naar het strand om daar even te zwemmen. 
we gingen weer naar huis om daar heerlijke macaroni te eten. 
Rond 9 uur gingen we richting de OKA18 bar om daar wat drankjes te drinken en te dansen, 
ook zijn we in café Lieman geweest daar was een bandje die de sfeer er goed in bracht en 
rond half 12 gingen we weer richting het huis en gingen we op bed. 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
Dag 3 13-08-2023 
 
Vandaag was een rustige opstart omdat we de dag ervoor laat op bed lagen. 
We maakten ons rond 11 uur klaar om een tocht te maken naar de zeehonden. 
Het was een heel avontuur iedereen had er zin in en was dan ook al snel klaar om te 
vertrekken. 
We liepen nog even een rondje voordat we naar de boot gingen zo konden we de 
reddingsboten en zeilschepen nog even bewonderen. Het was een mooie tocht en hebben 
heel veel zeehonden gespot. 
Na de zeehonden tocht hadden we zin in een  bakje kibbeling we hebben daar heerlijk van 
genoten. 
Rond 6a 7 uur gingen we eten en hadden we broodje shoarma met wat groente erbij en 
stinksaus (knoflooksaus). 
Rond 9 uur gingen we een rondje lopen om de zonsondergang mee te maken, die was 
fantastisch. 
Omdat er stinksaus was gegeten liet kees scheten en later als iemand weer een scheet liet 
werd er gezegd wie heeft er een Keesie gelaten. 
 

 
 
 

  



 

 

 

 
Dag 4 14-08-2023 
 
Vandaag starten we de dag wel wat vroeger omdat we om 10 uur richting een 
paardenkeuring  gingen  van veel verschillende soorten paarden. Omdat een aantal in de 
groep met paarden werkt of heeft gewerkt was dit een mooi uitstapje. 
Na dat we bij de paardenkeuring waren geweest was de zon doorgekomen en gingen we 
naar de zee om een duik te nemen.  
Rick,David en Mike hebben nog mee geholpen een jongen in het water te sjouwen daar was 
de moeder blij mee. 
Later op de middag hadden we gereserveerd bij de pizzeria wat heerlijk gesmaakt heeft. 
In de avond was Mike bezig met zijn drohn en gingen Niels, David en Antsje hem even 
opzoeken en zo stond de brandweer daar te wachten en vroegen ze of ze even mochten 
kijken in de auto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 5 15-08-2023 
 
Vandaag moesten we vroeg ontbijten omdat we om half 11 al een huifkartocht hadden 
gepland. We gingen lopend er naar toe en was het een leuk stukje lopen stukje langs de weg 
en tussen de bomen door. 
Dat was een mooie ervaring en we hebben weer een stukje meer van Terschelling gezien. 
 
 
 
   
 
 
  



 

 

 

 
Dag 6 16-08-2023 
 
Vandaag gingen we langs een Cranberry winkel/schuur en een klein vogelmuseum van de 
vogels die daar allemaal eens op Terschelling zijn geweest. 
In de middag gingen we naar Midsland daar was braderie en gingen we verdeeld in groepjes 
over de braderie om wat te kopen. `s avonds aten we patat  en gingen we naar een 
demonstratie van de reddingsbrigade. 
Bij de reddingsbrigade konden ze even in de boot kijken en kon er wat leuks gekocht 
worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
Dag 7 17-08-2023 
 
Vandaag hadden we het klimbos gepland. Bijna iedereen was enthousiast om erheen te 
gaan. We liepen via de weg en tussen de bomen er naar toe. 
Voor Lef en Kees was het afwachtend en vonden het spannend. Lev had hoogtevrees en zag 
het eerst niet helemaal niet zitten. Eenmaal aangekomen bij het parcours moesten we nog 
even wachten voordat we uitleg kregen om verzekerd en wel de bomen in konden klimmen. 
‘s Middags werd het huis grondig schoon gemaakt door iedereen zodat we het netjes achter 
konden laten. 
Rond 17 uur gingen we uit eten bij Storm en hebben we heerlijk gegeten. 
Na het etentje gingen we nog een klein blokje om en keken we de film kameleon 3 samen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

 

 
Dag 8 18-08-2023 
 
Vandaag was het de dag dat we weer naar huis gingen. We waren al vroeg op om te 
ontbijten en de spullen in de bus te laden. 
Om 9:15 ging de boot weer naar Harlingen en kwamen we daar om half 12 weer aan. 
Niels, Sanne en Kees gingen met eigen vervoer weer naar huis toe. 
En brachten we Rick weer naar Zwolle toe die werd daar opgehaald door zijn ouders. 
Lev, David en Mike gingen nog mee naar Arnhem. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

Slot 
 
Iedereen heeft een leuke vakantie gehad en vonden het super leuk met de begeleiders Gabe 

en Antsje. 

Hopelijk gaan ze nog vaker mee met zulke reizen en doen ze dan ook weer wat leuks wat hun 

altijd bij zal blijven! 

 

 

Leuke opmerkingen: 
Rick zei: Hehe Gabe gaat naar bed. 
 
Gabe reedt de auto naar een weg waar eigenlijk alleen bestemmingsverkeer in mocht rijden. 
Later werd er veel gezegd wij zijn bevoegd voor deze weg. 
 
Kees die liet wel eens scheten en later als iemand een scheet gelaten had was het ‘heb je 
weer een keesie gelaten’ 
 
Gabe is er achter gekomen dat je beter niet in de zee kan zwemmen met een bril op. 
 
Rick gaf Gabe het advies in de kroeg, je moe je even voorstellen aan dat meisje, ze bijt niet. 
 
Antsje kan zich goed verstoppen. 
 
Sanne wilde graag een visnet en schelpen zoeken voor thuis, maar bleef lekker op het strand 
zitten. Ja zei Gabe het komt je niet aanwaaien hé. 
 
Rick heeft bijna elke nacht gedroomd van het reddingsbrigade meisje en wilde met iedereen 
uit eten,naar de bioscoop en Disney. 
 
Mike hield niet van paarden en liep daarom met een grote boog om de huifkar heen. 
 
Lev heeft zijn hoogtevrees overwonnen, en na het klimbos elke duin wist te beklimmen. `s 
avonds had hij het hoogste woord. 
 
David heeft zelf bedacht dat wanneer je een box doet met gekruiste armen dat je dan een 
Xbox hebt. 
 
De gitarist van de band vertelde de volgende dag dat hij nog nooit een 
polonaise had meegemaakt bij hun optredens, hebben we maar even 
mooi voor gezorgd. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


